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Denkend aan Ameland  
   

 

Denkend aan Ameland 
 
Daar zit ik dan, alleen, bovenop de hoogste duintop, die ik beneden al,  

vòòr ik aan de klim door het zware duinzand begon, had geselecteerd. 

Nog nahijgend  voel ik in m`n broekzak of de sleutel van  het fietsslot er nog is.......... 

gelukkig, m`n trouwe ros staat veilig beneden! 

De bruine boterhammen, zorgvuldig verpakt in plastic en kranten tegen de warmte, 

zijn veilig opgeborgen in de fietstas. 

Ik geniet van het uitzicht, de zee en de zwoele wind, het strand ligt er verlaten bij.  

In de verte vaart een eenzame vissersboot, 

erachter een kluwen van meeuwen  

die zich tegoed doen aan overboord gegooide 

bijvangst.  

 

 

 

 

 

Plots wordt m`n aandacht getrokken door een ver geluid, muziek of zo,....hèhè.......? 

Ik pak de verrekijker en.........zie ik dat 

goed.........neeeee zeg,..... ik zie een stelletje 

heupwiegende robben op een zandplaat en 

daarvòòr een bruinvis, dirigerend met  

flippers en staart, en ze zingen, ze zingen............! 

Huh, huh, whààààt.......?  

 

 

 

 

 

 

 

Geschrokken kom ik overeind, zit rechtop, wrijf slaap uit m`n ogen en kijk naar buiten.... 

`t Is donker, grauwe regenslierten trekken voorbij...... 

 

 

 

 

 

 

[Citeer hier 
uw bron.] 
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Buren  
   

 

Buren 

 

Over Buren 

Buren was ooit een dorp van juttende boeren. De gejutte goederen vormden een welkome 

aanvulling op het karige rantsoen. Tegenwoordig is het jongste dorp van Ameland een 

dorp met moderne voorzieningen, zoals eigentijdse winkeltjes, gezellige restaurants, cafés 

en een supermarkt. Het dorp telt volgens de laatste gegevens ongeveer 750 bewoners. 

 

Landbouw en Juttersmuseum Swartwoude 

Midden in het dorp staat het Landbouw- 

en Juttersmuseum Swartwoude. In dit 

museum wordt een beeld gegeven van 

het bestaan van de Amelander boeren in 

de negentiende eeuw. De meeste 

Amelander boeren combineerden het 

boeren met vissen, jagen en jutten. De 

expositie in het museum bestaat dan ook 

uit twee delen: landbouw en jutten. Het 

landbouwdeel is een levend museum, 

hier zijn niet alleen oude werktuigen te zien, maar loopt ook levende have rond. In de 

authentiek ingerichte boerderij komt het boerenleven rond 1900 tot leven. 

 

 

 

 

Het tweede deel is het juttersmuseum. Hier kan 

men zich verwonderen over zeer uiteenlopende 

strandvondsten die de eilander jutters door de 

eeuwen heen vanaf het strand hebben 

verzameld.  
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Buren  
   

 

 

 

Rixt van het Oerd  

Op het pleintje aan de hoofdweg staat 

het beeld van Rixt van het Oerd, de 

legendarische Amelander jutster.  

Rixt leefde van schipbreuken en hielp 

het lot een handje door met vuren 

schepen op de Amelander kust te 

laten stranden. Natuurlijk kon zo'n 

misdaad niet ongestraft blijven. 

Tussen de resten van een gestrand 

schip trof Rixt het levenloze lichaam 

van haar zoon aan. Wanneer de wind 

over 't Oerd jaagt, kun je Rixt tot op de 

dag van vandaag om de dood van haar zoon horen jammeren. 

 

 

Kooiplaats met de Nassau-Eendenkooi 

Een aantal kilometers ten oosten 

van Buren ligt de Kooiplaats met 

de Nassau-eendenkooi.  

Amalia van Anhalt-Dessau, 

prinses van Nassau en vrouwe 

van Ameland, liet deze 

eendenkooi in 1705 voor haar 

zoon Willem Friso aanleggen.  

 

 

 

Tot 1930 was de eendenkooi en het bijbehorende Kooikershuis in bezit van de familie 

Oranje- Nassau. Tegenwoordig is het geheel in handen van particulieren. In het 

zomerseizoen is de eendenkooi dagelijks geopend. 

 

 

 














